“Wel zo, goede en getrouwe dienaar,... ga binnen
in de vreugde van uw Heer ,. Ev. $M. XXV, 24
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Hij was eenvoudig en oprecht, een brave, stille
man en altijd tevreden. (Job)

Hij heeft met verduldigheid doorstaan 't lijden
zijner ziekte, overtuigd dat de beproevingen hier op
aarde niet kunnen opwegen tegen 't loon ea de
‘glorie van 't eeuwig leven.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen en bloed-
verwanten, ik dank u voor uwe allerbeste zorgen,
voor uwe genegenheid en uwe gebeden; aan de
goede God vertrouw ik u tfoe voor uw verder
leven, tot we eens allen samen verenigd zijn in
de hemelvreugde.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.
0. L. Vrouw van Halle, bid voor hem

De familie dankt U, voor de vrome gebeden en
troostvolie deelneming.
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